
Visite… 

 

Opmerkelijke bezoek van Chinese leider Xi Jinping aan Russisch president Poetin ook gezien? 

Twee gelijkgestemde dictators die elke tegenstander vakkundig - en meestal letterlijk - uit de 

wereld helpen… 

En laat die twee nu net verkondigen dat ze samen regularisatie van de ‘acute crisis’ in Oekraïne 

onderzoeken en openstaan voor onderhandelingen… Wel ja… hun ‘onderhandeling’ beoogt niks 

minder dan volledige overgave van het aangevallen buurland…  

 

Begin maart zag ik een merelvrouwtje naarstig met grashalm en modder heen en weer vliegen. 

Niet veel later vond ik een half afgewerkt nest in een beukenhaag aangeplant tegen een verhoogd 

terras. Droge bladeren hingen en hangen daar nog steeds aan de takken. Pas nadat de nieuwe 

bladeren hun groene kop opsteken zullen die overjaarse er de brui aan geven. Op 15 maart vond 

ik in het dan afgewerkte nest één ei. Vingers gekruist en hopen op succes voor koppel merel…  

Toen ik enkele dagen later nog eens ging voelen, was het verdict meteen duidelijk: eitjes geroofd, 

lege eierschalen in het gras…  

Want helaas, al even terroriserend als die lieden van hierboven ging laatste dagen - trouwens net 

als vorige jaren - een koppel eksters uit de buurt te werk. Ook zij planden een ‘speciale operatie’. 

Eerder had ik die rovers al op inspectie gezien… elke nestelende vogel (zowel duif, merel als 

mees) werd nauwlettend in de gaten gehouden. Kwestie van tijdig nestplaats te vinden en het 

broed te kunnen roven. Gelukkig voor mees nestelt die in holtes waar dergelijk zwart-wit gespuis 

niet bij kan. Je zal als vogelpaar maar eksters, die ongevraagd op visite komen, als buren 

hebben… 

 

 
 

Veel fijner bezoek krijg ik laatste dagen steeds meer aan mijn achterdeur. Dagelijks verzamel ik 

niet verorberde restjes voer ter voorbereiding van de kweekperiode uit mijn boxen en zet die 

steevast in een schaaltje op mijn terras. Ondertussen is het merelkoppel dat ritueel al danig 



gewoon. ’s Morgens zitten ze netjes op wacht in aanpalend struikgewas. Nog geen meter ben ik 

mijn hielen gelicht of daar zit merelman al van het lekkers te genieten. Groot gelijk. Trouwens ook 

mees, tortel en roodborstkoppel stellen die versnapering bijzonder op prijs. 

Leukste visite echter is wel een tweetal vinkenpopjes die al evenzeer het voorgezette voer op prijs 

stellen. Zij hoeden zich echter dichtbij te komen wanneer het koppel roodborstjes op het toneel 

verschijnt. Die hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte meteen in de aanval te gaan wanneer 

vrouwtje vink van het voer wil smullen… Bereiden die roodborstjes misschien ook een ‘speciale 

operatie’ voor?  

Dienen die vinkenpopjes straks misschien bij mij alsnog een asielaanvraag in?  
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