
TE KLEIN , TE GROOT, TE JONG , TE OUD …. 

 

In 1951 zei de vroedvrouw/non “ t’ es nen kleinen zulle “ .  

Een jaar of 2 later zei mijn ma “ ge zijt nog te klein om naar de school te gaan “ , 

dan was ik klein om te fietsen , om met de grote jongens mee te spelen op straat 

, om lang op te blijven of met mijn pa op café te gaan …  

Een paar jaar later was ik dan weer te groot om dokteurke te spelen met de 

buurmeisjes , om een lampke op de kamer te laten branden en op de 

paardenmolen te zitten …. En toen ik dacht dat het  “te klein , te groot “ voorbij 

was , begon het “te jong en te oud “ , te jong om vogels te vangen , te vloeken , 

sigaretten te roken en bier te drinken …..  

Het “ te oud “ is voor nu bewaard : “te oud om achter de vrouwen te lopen , 

naar festivals te gaan , om te sparen , om met de vinken te spelen , NEENEE 

want zonder ons is er geen vinkensport meer !  

 



Dit alles zette mij aan tot nadenken  : is dat” te klein , te groot , te jong ,te oud “ 

geen grote misopvatting  of een gemakkelijkheidsoplossing om iets te verbieden 

……, met bezorgdheid en  veiligheid had en  heeft het zeker te maken . 

 

 Napoleon was 1,67m , niet bepaald groot maar een gedreven oorlogsvoerder 

tot hij in 1815 in Waterloo in de muil van de leeuw liep . Wat hij buiten oorlog 

voeren  verwezenlijkt heeft mag zeker vermeld worden want nog steeds staan 

wetten van hem in ons wetboek 2023 .  

 

Zonder hem noemden we mogelijks nog :” de kleinen van aan t ’veer , t ’varken 

van de krommen boom ….., hij verplichte iedereen van een voor- en achternaam 

te hebben . Een speciaal manneke !  

Hij wou alleen maar lijfwachten van meer dan 1,80m , kroonde zich zelf , 

verbood varkens Napoleon te noemen en at voortdurend chocolade om te 

groeien .  

• Adolf Hitler was 1,73m , eerder klein voor zijn beoogde superras , speelde 

het klaar om de ganse wereld te bestrijden maar moest uiteindelijk ook 

het onderspit delven .  

• Zijn maat Mussolini was 1,68m , hing de grote Jan uit , Jan vertrok en hij 

hing .  



• Kim Yong Oen meet 1,67m in de hoogte , in de breedte meer . Speelt met 

raketten , zet zijn onderdanen op dieet en zal hopelijk ook eens tegen de 

lamp lopen .  

• Poetin is met hoge schoenen aan 1,70m , is zot van ijzeren gordijnen en 

volgens kenners eigenlijk helemaal zot maar ook gevaarlijk .  

• Zelensky zijn lengte is niet gekend , staatsgeheim , doet wat denken aan 

Napoleon tussen zijn lijfwachten  van 1,90m + ……..  

Allemaal niet -reuzen die hun bladzijden  hebben in de geschiedenisboeken , 

veel met  wansmakelijke daden tegen de mensheid maar nog meer andere 

die echte helden werden in een wereld die op hen neer keek . Leg maar eens 

uit hoe ze dat klaar speelden . 

 

Churchill was rond dus moeilijk te meten maar zijn daden zijn ook 

onmeetbaar , hij ging niets  of niemand uit de weg .  

De lijst van de fantastische niet-reuzen is heel lang en bewijst dat we moeten 

afstappen van dat “TE …”.  

Ik vrees dat het bij een “hopelijk” zal blijven .  Heden ten dage zien we 

lengtenormen opduiken in alle branches : 

• mannequins moeten minstens 1,74m zijn ,  

• Ceo’s zijn minstens een kop groter dan hun directe medewerkers ,  

• bij de strijdkrachten en politie gelden eveneens minimum lengtes,  

breedtes niet .  

Zowat overal wordt groot in de normlijst opgenomen want de huidige 

generatie is gegroeid , niet door de gezonde lucht maar door de 

hormonen in de voeding , oei dat mag niet meer gezegd worden .  



Kleding , meubels , auto’s ….alles wordt gemaakt in functie van de opgeschoten 

gebruiker, en het kan niet anders ! Wij, de standaarden van ons generatie 

moeten ons  voor de zoveelste keer aanpassen  na de Euro , de digitalisering van 

alles en het betalen van een oorlog die de onze niet is . MAAR ge weet wat de 

vrouwen zeggen over klein en groot , “ beter n’en …….” Hoho. 

Een paar dagen geleden stond ik aan de kassa van het Carfourke aan te schuiven 

met mijn -20% producten achter een gezin uit Oekraïne dat in de gemeente 

wordt opgevangen . De vader en de moeder hadden een blauw-gele tatoeage op 

hun arm en plots zat het schrijfduivelke op mijn schouder en fezelde in mijn oor 

:”ouwen , de joden in Dolf zijn oorlog hadden een ster op hun vest “ …… 

 

1942 , de Jodenvervolging grijpt overal om zich heen , in iedere bezette stad 

worden duizenden mensen van Joodse afkomst opgepakt en  weggevoerd naar 

de concentratiekampen . Zelfs in de dorpen en gemeenten leefden Joden 

vreedzaam tussen de Vlaamse mensen , velen wisten zelfs niet dat zij van deze 

komaf waren . Het neerwaarts gebogen neuspuntje was een kleine aanwijzing , 

het grootste bewijs zat veilig opgeborgen bij de heren .  

Bij de lokale vinkenmaatschappij “ de mofzangers “ in café “ bij Motte “ , dus het 

moest eigenlijk “ de motzangers” zijn , maar ja onze schilder had altijd dorst . In 

de mij was er een lid , Ber Sterre , een vriendelijke man die alleen opviel door 

dat hij op zaterdag nooit te zien was maar tijdens de oorlog was niets nog 

normaal .  

Onaangekondigd werden er plots 3 Duitse soldaten afgezet op het kerkplein en 

ondergebracht in het gemeentehuis .  



 

Op iedere hoek van de straat hingen affiches met de melding dat de joden in het 

dorp een week tijd hadden om zich kenbaar te maken op het gemeentehuis , 

daarna zou er controle zijn ten huize !  

Niemand kende een Jood in het dorp en binnen de 2 weken zouden de Duitsers 

wel het hazenpad kiezen , dat dacht iedereen toch . MAAR de waarheid was 

anders ! De avond van de invasie stond Ber Sterre plots aan de deur bij  

voorzitter Staf met een groot probleem .  

Hij was van Joodse afkomst , zijn vrouw en twee kinderen niet . De vorige 

burgemeester was een vriend van de familie en had alles in den duik geregeld in 

de boeken . Sterre moest eigenlijk Stern zijn maar te Joods , in het dorpsregister 

was hij Belg . Hij moest onderduiken tot de moffen weg waren .  

De drie gedropte Duitsers hadden het uitgangbord gezien aan het vinkenlokaal 

en gingen verhaal halen voor wat die “ mof “ betrof , voor hen een scheldnaam . 

Maar bij het zien van de bazin waren ze licht bedwelmd door haar weelderig 

aanbod van vleeswaren en waren al vergeten waarvoor ze binnen kwamen . 

Iedere dag kwamen ze twee maal controleren of de konijntjes achter den draad  

niets te kort hadden  , hoho .  

De geweren werden op de biljart gelegd en aan de toog hingen 3 kwijlende 

moffen ,sorry Duitsers . Maar ten huize de voorzitter werd nagedacht over een 

oplossing om Ber te verstoppen .  

Na een paar druppels stond voorzitter Staf recht , trok zijn broek op en zei :” Ber,  

morgenavond met pak en zak hier bij donker , ik heb een idee “ . Staf had een 

grote volière met binnenvlucht van zijn duiven vroeger . ‘s Morgens vroeg trok 

hij het bos in en kwam tegen de middag met 10 kraaien thuis , hij nuchter en de 

kraaien zat . Deze werden in de volière gelaten en braken de boel bijna af  .  



Ber nam zijn intrek op de voute , bij onraad had hij nog  tijd genoeg om door het 

kraaiengebied de binnenvlucht te bereiken . Staf zijn doening stond 150m van de 

hoofdweg en de hond gaf alarm van zodra iemand nog maar dacht van de wegel 

in te slaan .  

De week van vrijwillige aanbieding was voorbij en niemand had zich gemeld op 

het gemeentehuis , dus plan 2 startte . De Duitsers bespraken hun planning  aan 

de toog bij Simonneke maar wisten niet dat zij mee luisterde en hier en daar 

straatnamen hoorde en de bewoners liet verwittigen .  

De naam Ster had toch belleke laten rinkelen bij de Duitsers en ten huize Ster 

werd alles omgedraaid maar geen Ber te vinden , gevlucht ! De huiszoekingen 

werden agressiever en Staf moest nog aan de beurt komen .  

 

Op een voormiddag bastte de hond hevig , ongenode gasten , Ber vluchtte de 

volière binnen en verstopte zich in het binnenkot . De kraaien hingen aan de 

draad , hadden honger en verwachten Staf met oud brood . De Duitsers  keerden 

eerst Staf zijn kot om en gingen als laatste naar de volière . De zwarte bewoners 

werden wild als ze Staf zagen want ze hadden honger .  

Toen één van gehelmden aanstalten maakte om de volièredeur te openen om te 

gaan kijken in het binnenkot haalde Staf achter hun rug een snee brood boven 

en de kraaien kwamen als zotten naar de deur gevlogen en schreeuwden alsof 

ze vermoord werden .  

 



Uit het achterliggend bos kwamen soortgenoten cirkelen boven de doening van 

Staf , het leek wel de film van Hitchcock “ the birds “.  

De stoere Duitser trok zich terug en werd lijkbleek , de tweede overkwam 

hetzelfde , de derde zei dat hij allergisch was aan pluimen . Staf zijn plan klopte 

als een bus en de 3 helden verdwenen met de melding  “geen joden aanwezig “ . 

Ber lag  op zijn buik in het binnenkot met een bescheten rug maar gered door de 

vogelkennis van zijn voorzitter .  

Een week later namen de 3 moffen afscheid van Simonneke en de konijntjes en 

werden opgehaald aan het gemeentehuis . De rest van de oorlog is er nooit nog 

een Duits in het dorp te zien geweest . Staf kon in 1945 na de bevrijding zijn 

verhaal doen en was de held . Ber moest iedere zetting tientallen vragen 

beantwoorden van de liefhebbers over “ het jood zijn “ .  

Toen hij uitleg gaf over de wekelijkse  “sabbatdag “ , de zaterdag waarop de 

joden niets mogen doen , maar dan ook niets van vrijdagavond tot de 

zaterdagavond , zagen velen het zitten om jood te worden . Echter toen hij zei 

dat wij maar 10 geboden hebben en zij meer dan 600 dan sloeg de goesting om 

te veranderen plots terug om . Onze held Staf zijn dak werd iedere dag vol 

gescheten door tientallen kraaien die om brood kwamen , vogels vangen was 

voor hem nooit een probleem geweest. Ze nu weg krijgen was een andere zaak , 

met Duitsers was het gemakkelijker , hoho . 

Ze noemen onze vinkensport de hobby van “de kleine man “ , weeral !  

Maar zie tot wat hij in staat is !!  

 



Allee , neem nu volksvriend-vinkenier Drétje De Meyer , hij heeft één van de 

grootste verzamelingen  vinkenkooien van door de eeuwen heen en stopt nog 

lang niet .  

Dat noem ik nu groots !!! 

                         

                                                            Lucien van Gent 


