
Toen bestond de defibrillator gelukkig nog 
niet, hoho. 

 
Dat we een vinkeniersland zijn bij uitstek staat als een paal boven water, 
maar zijn we ook op gebied van andere sporten top?  

JA, ZEKER WETEN! 

We zijn als klein landeke zeer verdienstelijk in het wielrennen, basket, 
zwemmen, atletiek, hockey, judo, turnen, schaatsen, zagen en neuten… 
Allee, eigenlijk in bijna alles. Overal hebben al meerdere malen goud 
weggekaapt en het is nog niet gedaan!                                                                                
Ik zie het jullie denken: “En de voetbal dan?” Sorry, maar altijd ‘net niet ‘. We 
zijn het nogmaals aan het proberen maar gelukkig zijn de wonderen de 
wereld nog niet uit. Eén vraag en steeds dezelfde die terug keert: “Waar ligt 
het aan?” Iedereen heeft zo zijn eigen mening maar met meningen wint ge 
geen match.  

 
Had Rik De Saedeleer nog geleefd dan had ik terug hoop want hij was naast 
een geweldige voetbalcommentator ook een nog geweldiger voetbalkenner 



en tacticus. Van achter zijn micro deed hij voorspellingen van opstellingen 
en vervangingen, durfde ook kritiek geven op bepaalde spelers, trainers en 
beslissingen. Maar zonder Rik achter de micro viel menig kijker in slaap of 
zapte.  

Hij was een fenomeen en lanceerde uitspraken die heden ten dage nog hun 
waarde bewijzen: ‘een doelpunt maken duurt vijf seconden’ was er zo één 
maar toen liepen er mannen, echte mannen zoals Lambert, Ceulemans… en 
Van Den Bergh op het veld.  

 
Niet dat wij geen prachtige spelers meer hebben, integendeel, maar buiten 
dat uur en half op het veld zijn ze toch niet meer herkenbaar. Dior,  Cardin, 
Yves Saint Laurent, Versace, Armani, C&A… Alles van het duurste en lelijkste 
passeert de revue op de body van onze helden. Om dan nog te zwijgen van 
de bolides die twee parkeerplaatsen innemen.  

Rik zou wel de vergelijking gemaakt hebben met zijn helden, de mannen in 
een training van Adidas of Puma. Het woord ‘rotverwend ‘ zou niet ver weg 
geweest zijn. Ik vraag mij soms af: worden ze niet teveel betaald en zijn ze al 
rijk tot het einde van hun dagen? Moeten ze niet per maand betaald worden 
en dubbel op zondag? Hoho, zoals de supporter. Eén zaak moet ge ze mee 
geven: ze zorgen voor brood en spelen en zijn de gladiatoren van de arena, 
net als in het Romeinse rijk. 

 



De opstelling is uitgelekt: in doel Versace, achteraan Dior, Ford, C. Klein en 
mandekker Armani. Middenveld Cardin, … Hopelijk struikelen ze niet over 
hun wijde broeken, hoho. Komt goed !  

Vinkenier Pier was naast een goede zetter ook een talentrijke toneelspeler. 
Niemand kon beter een ‘lijk’ spelen! De diverse dorpsmaatschappijen deden 
regelmatig beroep op hem voor deze rol. Hij had de gave van rechtstaand te 
kunnen slapen en neerliggend kwam het talent nog meer boven.  

Eén poederke van ‘het witte kruis’ en na tien minuten was hij van de wereld 
en ging hij in ‘dodenmodus’. Hij leek wel echt dood; niets of niemand kon 
hem wakker krijgen. Het duurde soms zes uren voor hij terug zijn ogen 
opende en springlevend was. De vinkeniers wisten dat maar maakten daar 
alleen gebruik van tijdens hun jaarlijkse  toneelopvoering.  

Pier speelde ook voetbal bij de dorpsploeg en deze kwam in de finale tegen 
een West-Vlaamse ploeg voor de beker. Ze speelden op verplaatsing en de 
vinkeniers waren op post om Pier wakker te houden. Of toch niet?  

Zoals verwacht stonden ze aan de rust 3-1 achter en was het kalf 
waarschijnlijk al verdronken. De halve appelsien smaakte zuur. Bij het terug 
buiten komen uit de kleedkamers reikte één van de mee gereisde vinkeniers 
hem een bekerke aan en zei: “Pier, hierzie, krachtvoer van enen van Brugge.”  
Pier dronk het in één slok leeg en ging na het fluitsignaal direct in de aanval. 
Net voor de grote backlijn zeeg hij neer en bleef roerloos liggen. Iedereen 
schrok, op uitzondering van de vinkenpieten.  

En de match werd stil gelegd. Pier leek meer dood dan levend en alle 
pogingen om hem tot de levenden te wekken mislukten. Dood, zo dood als ‘n 
een pier. De tegenpartij was zodanig onder de indruk dat ze vroegen de 
match te schorsen en de beker te overhandigen aan de getroffen tegenpartij. 

 



 Na een half uur kwam de ambulance eraan en nam de ogenschijnlijk  
overleden voetballer Pier mee met de beker op zich. Wat een mooi gebaar. 
West-Vlamingen zijn toch brave mensen hé! Allee, alle Vlamingen 
uitgenomen enen.  

Acht uren later gebeurde er in de kliniek een wonder.  

Pier, die volgens de dokter hersendood was - iets wat niet kon, zat plots 
recht in zijn bed met de beker in zijn hand. Een uur later werd hij afgezet aan 
het lokaal waar het feest al aan de gang was.  

Op zijn graf staat er nu nog: Hier ligt Pier die dood de beker won’. Hopelijk 
was hij echt dood als ze hem hebben begraven, hoho.  

Wat ze bij mij gaan zetten weet ik niet en ik zal het ook nooit weten. Zoiets 
als: ‘Hier ligt van Gent die beter kon schrijven met een hoek af dan met de 
vinken spelen’, zou ik wel kunnen smaken.  

Zo een vinkenmuitje met een gleufke in vanboven mag ook nog. 

                                                       Lucien van Gent 


