Beste vrienden van A.Vi.Bo.,

Terwijl ik dit artikeltje voor het komende Kerstfeest aan het schrijven ben,

is er zoveel commotie over die nieuwe kersstal op de grote markt in Brussel.
ledereen kan er zijn mening over hebben maar de mijne is duidelijk...lelijk en
zeker geen prijs van 60.000 € waard...

En toch heb ik voor het idee dat er achter zit veel sympathie!!!

“Ze hebben geen gelaat...die beelden... we missen onze vertrouwde,
lieve gezichtjes van het kindeke, van Maria en Jozef, van de engeltjes...”
hoorden wij in koor vele ontgoochelde bezoekers zeggen.

Maar, lieve mensen van A.Vi.Bo...waar gaat het feitelijk over in de
kerstboodschap???

Is dit niet het goede nieuws: dat in Gods ogen ieder kind, iedere mens van welk
kleur en ras een gelaat krijgt, door Hem gezien wordt als  Zijn geliefd kind in
wie Hij welbehagen heeft!

En dat is precies wat de kunstenares Victoria-Maria Geyer heeft willen duidelijk
maken: er zijn hier in Brussel, op een boogscheut hier vandaan en over de hele
wereld ontelbaar-vele mensen die geen gelaat, geen plaats krijgen in de ogen
van zovelen omdat ze te donker zijn van kleur, op de vlucht zijn of ik weet niet
wat.

In stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch hebben ze sinds enkele jaren
een wel heel bijzondere kerststal. In de stal geen beelden maar geschenken voor
de Voedselbank.



Volgende tekst nodigt uit:
DOE ZOALS DE 3 WIJZEN: BRENG GESCHENKEN NAAR DE STAL!

Waar mensen van hun hart een stalletje maken...daar gebeurt Kerst...daar komt
er vrede.

Ik wil deze bezinning afsluiten met deze mooie tekst van Hilde Van Parys

Schoenen

Ga eens in de schoenen staan

van wie minder heeft.

Durf de confrontatie aan met wie anders leeft.
Luister naar verhalen van de straat geplukt.

Zie het niet als falen wanneer iets niet lukt.

Wees gerust daadkrachtig maar speel niet voor held.
Zoek vooral aandachtig waar het schoentje knelt.
Laat je hart maar spreken al klinkt dat naief.

Geef een hoopvol teken, heb de mensen lief.

Hou die motivatie vast, blijf er vol voor gaan.

Wie bewust die schoen past trekt hem wellicht aan.

Aan allen een vredevol Kerst en een gezegend nieuw jaar!
Uw A.Vi.Bo.-proost

E.H Foulon
Voor U... kortweg André



